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Van de voorzitter

Beste lezer,

Sinds oktober vorig jaar ben ik voorzitter van stichting 
Oog voor Breda.
Ik kende de stichting al vanaf de oprichting, omdat ik met 
mijn man Leo en onze vijf kinderen lid zijn van de 
Mattheüskerk.
Nu mag ik als voorzitter de stichting nog beter leren 
kennen.

Wat is het mooi om te zien wat er met uw gift gedaan 
wordt. Dat uw gift bijna volledig doorgezet kan worden 
naar het werk binnen en vanuit de Mattheüskerk.
Als bestuur zijn we een aantal keren bijeen geweest om 
te spreken over de stichting en hoe we wellicht onze 
doelstellingen beter kunnen halen en op welke manier 
we wellicht extra giften binnen kunnen krijgen.

Voor nu breng ik graag de schilderijen onder de aandacht. 
Wat zou het een mooie blijk van waardering zijn voor de 
vorige voorzitter Jaap van der Bent als er een aantal 
schilderijen van hem verkocht worden! Dat levert u een 
mooi schilderij op en de stichting extra inkomsten. Neemt 
u dus eens een kijkje op onze website.
Ik dank u hartelijk voor uw betrokkenheid bij en gebeden 
voor het werk vanuit de stichting!

Dorothé van Loon

Anna van 

Lotharingentoren 6

4811 BL Breda

www.oogvoorbreda.nl

Handelsregister: 

20118746

Steun ons door uw

gift over te maken 

op rekeningnummer:

NL 11 INGB 0003 2900 62 De acceptgirokaart verdwijnt....

Nu de acceptgirokaart vanaf 1 juni 2023 verdwijnt, 
brengen we graag de mogelijkheden om ons financieel te 
steunen onder de aandacht.

- een eenmalige of periodieke gift overmaken op NL 11 
INGB 000 32 900 62 t.n.v. Stichting Oog voor Breda

- een schenkingsovereenkomst invullen, waarin u zich 
voor 5 jaar verbindt aan onze stichting. Het formulier 
hiervoor vindt u op onze website oogvoorbreda.nl/giften. 
Het is een constructie waardoor u meer kunt schenken 
zonder meer te betalen :-)

Hebt u vragen over dit onderwerp, neemt u dan gerust 
contact op!

http://oogvoorbreda.nl/giften


Corline Schouten

“Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit.” Dit 

liedje klinkt in mijn hoofd als ik iets mag vertellen over 

het werk. In een eerdere nieuwsbrief nam ik u al mee 

naar buurtkerk, maar ik wil het graag nog eens doen. We 

zijn zo dankbaar voor wat we daar zien gebeuren. Vrijwel 

altijd mogen we één of meer mensen verwelkomen die 

(nog) niet geloven. En altijd gaat Gods Woord open. Maar 

ook is er elke keer weer ruimte om vragen te stellen. Bij 

buurtkerk mag je twijfelen. En als ik om me heen kijk 

tijdens de viering zie ik kinderen aan het knutselen, 

ouders en ouderen met elkaar doorpraten over God. Ik 

zie allerlei culturen. Ik zie iemand die zelf niet gelovig is 

een brief schrijven aan God. En ik realiseer me: dit is 

waar we van droomden toen we een aantal jaar geleden 

buurtkerk lanceerden. In het vertrouwen dat het niet 

alleen onze droom is, maar dat we hierin Jezus volgen in 

Zijn verlangen alle volken tot discipelen te maken. 

Tegelijk: wat is er nog veel wat we graag anders zouden 

zien. Wat zou het heerlijk zijn om te mogen meemaken 

dat mensen zich aan Jezus toevertrouwen. Bid je mee dat 

mensen Jezus mogen vinden, hier bij buurtkerk, maar 

ook: wereldwijd!

Bas Keijzer

Allah of God? Dat is voor onze jongeren een spannende 

vraag. Ze hebben in onze seculiere stad veel contact met 

moslim-jongeren: in de buurt, op school, tijdens hun 

bijbaantje, bij het sporten. De islam is een niet weg te 

denken godsdienst in onze stad. En onze jongeren zijn 

vaak eenlingen als christen in hun omgeving. Op een van 

onze catechisatieavonden hebben we over deze vraag 

nagedacht. We maakten eerst kennis met drie moslim-

jongeren. Leeftijdsgenoten, die dezelfde hobby’s hebben, 

naar dezelfde scholen gaan, hetzelfde eten en drinken. 

Behalve natuurlijk met ramadan; dan vasten ze. De 

moslim-jongeren gaan naar de moskee en naar de 

koranschool, in plaats van naar de kerk en catechisatie. 

Veel overeenkomsten, mensen die - net als wij - naar het 

beeld van God geschapen zijn. Het viel me op dat onze 

tieners met respect tegenover hun moslim-stadsgenoten 

staan. Die avond leerden we veel over de islam en over 

de verhouding met het christendom. En ook hoe we met 

moslims in gesprek kunnen gaan. Het is belangrijk om 

zorgvuldig over Jezus te spreken. Hoe bijzonder zal het 

zijn als we moslims nieuwsgierig kunnen maken naar 

Jezus, zoals wij Hem mochten leren kennen!

Kees Paans

Bid om arbeiders in de wijngaard! 

Er is veel geestelijke honger onder de vluchtelingen. Met 

name onder de Iraniërs. Veel van onze vaste contacten 

hebben inmiddels een status ontvangen. En een huis. 

Meerderen hebben een huis gekregen in (de directe 

omgeving van) Breda en zijn betrokken gebleven bij de 

Mattheüskerk. Als vertaler of anderszins als vrijwilliger. 

Anderen zijn verder weg geplaatst. Hun plaatsen zijn 

ingenomen door vele anderen die maar vrij kort op het 

AZC zullen blijven omdat ze daar alleen zijn tot hun 

interview afgenomen is. Maar hun geestelijke honger is 

daar niet minder door. We hebben nu 4 mensen die 

minder dan één maand geleden gedoopt werden in een 

andere gemeente. Anderen zijn al langer Christen. Weer 

anderen hebben belangstelling voor het Christelijke 

geloof maar nog heel weinig kennis. En nog anderen 

hebben aangegeven dat ze gedoopt willen worden. Te 

veel werk voor een parttimer. Dus bid alstublieft om 

meer arbeiders in de wijngaard. En misschien wilt u zelf 

wel mee dienen en de daden van onze Heere zelf zien. En 

daarbij ingeschakeld worden.

Buurtkerk

Verhaal buurtkerk

Gespreksstof bij 
buurtkerk



Jaarrekening 2022 Stichting Oog voor Breda

EXPLORATIEOVERZICHT 2022

Inkomsten € Uitgaven €

Giften 23.689 Steun missionair/diaconaal werk Mattheüskerk Breda 18.000

Bankkosten 209

Overige kosten 152

Toename vermogen 5.328

________ ______

23.689 23.689

Balans per 31 december 2022

Bezittingen Schulden

Bank 7.138 Vermogen 7.138

Totaal 7.138 7.138

Jaarverslag 2022

Dankbaar kijken we als bestuur terug op 2022. Wat kon er 

veel werk verzet worden binnen en vanuit de 

Mattheüskerk. Corline Schouten, Kees Paans en Bas 

Keijzer konden dankzij onze donateurs hun werk doen. 

Ook afgelopen jaar deden we u daarvan verslag in onze 

nieuwsbrieven. 

Zoals voorzien konden we de Mattheüskerk met 18.000 

euro steunen. We zijn blij met onze 51 donateurs. 

Als bestuur kwamen we een aantal keren bij elkaar zowel 

in de oude samenstelling als in de nieuwe samenstelling. 

We namen afscheid van Jaap van der Bent en 

verwelkomden Dorothé van Loon. Met elkaar dachten we 

na over de doelen van de stichting, het werven van 

donateurs en blijven dit in 2023 doen. In het najaar werd 

samen met webmaster Mark van der Bent de website 

opgefrist. 

Het bestuur van de stichting,

Dorothé van Loon Daniëlle Dorland 

Christiaan Heuts Anne Janssens

Christiaan                   Daniëlle Dorothé                        Anne
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